





        Ehv, 01-09-09
MC VETERANEN
Notitie van de bijeenkomst van 17 augustus 2009.

· Moezelreis.  
John had de Moezelreis weer prima voorbereid. Een kort verslag volgt verder op in de notitie.
· Bier/wijnproeverij. 
Besloten is om er een wijnproeverij van te maken. Ook onze dames zijn namelijk van harte welkom en er zijn nog steeds weinig dames die bier drinken. Verder hebben we afgesproken dat er een klein hapje bij komt. De datum van het evenement is 12 november 2009. Inschrijven voor 1 oktober. Mart, de organisator, kan dan tijdig afspraken maken op basis van het aantal inschrijvingen. Van Mart horen we verdere details omtrent aanvangstijd, locatie en kosten.
· Clublogo. 
Het clublogo (de Veteraan) dat door Herman v. Keulen is aangereikt nemen we voorlopig als uitgangspunt. Hennie Geenen bekijkt, samen met haar dochter, of dit, wellicht in een aangepaste vorm, misschien zelf te borduren is. Wordt vervolgd.
· Extra ritten. 
Besloten is, voor komend seizoen, 2 ritten per maand in de agenda op te nemen. Dit wordt dan, naast de rit op de 1e donderdag van de maand, op de dinsdag, na de maandelijkse bijeenkomst op de 3e maandag.(snappen jullie het nog?) Indien nodig kan met deze datum geschoven worden. Wel moeten we dan per geplande datum iemand hebben die voor een rit zorgt.
· Rondvraag. 
Henk Vissers en Martien Smits willen binnenkort de 11 Stedentocht gaan rijden. Liefhebbers kunnen zich bij hen melden. Wellicht is het een leuke tocht om volgend jaar als meerdaagse rit in het programma op te nemen. Wordt vervolgd.

Henk v.d. Laar heeft van verschillende kanten het verzoek gekregen om zijn museum nog een keer open te stellen voor bezoek. Liefhebbers kunnen zich melden bij Peer of bij mij. Wij zullen dit dan coördineren.

· Lopende zaken. 

Zwarte Woud en Thuringen: Henk en Martien zullen hun foto’s/video tonen tijdens de volgende nieuwjaarsbijeenkomst.

Bandenreparatieset: demo door Leo Burtner tijdens een van de winterbijeenkomsten.

Verzekeringen: voorlichting tijdens een van de winterbijeenkomsten.

Follow-up: bespreken tijdens winterperiode.

Smoelenboek: inventariseren en afronden. Publiceren op onze banaan.

Fotowedstrijd: foto,s ter beoordeling insturen naar onze secretaris. Vervolgens de beste prenten selecteren voor een kalender.

· Moezelreis.
Dinsdag 18 augustus. Ruim voor 9.00 uur zijn alle deelnemers, 1 vrouw en 10 mannen, aanwezig op het vertrekpunt bij den Akert in Geldrop. De stemming is prima, evenals het weer. Ik heb, geholpen door mijn Garmin, een rit van ca. 300 km. voorbereid die ons, veelal over binnenwegen, via Maaseik, Maastricht, een stukje Mergellandroute  (koffie in Noorbeek), Monschau, Schleiden (lunch) moet brengen naar hotel Sonnenblick in Lutz. Omdat ik de rit vanuit Mapsource gemaakt heb, had ik zelf geen idee wat voor een mooie route het geworden was. En geholpen door de Garmin  zijn we meestal op het goede pad gebleven. Het biertje bij aankomst smaakte prima, dat echter in tegenstelling tot het eten. Na nog gezellig wat nakaarten zochten de meesten van ons bijtijds de kooi op. Zo niet echter Henk Vissers. Wij hadden besloten om op woensdag de Westerwald route te rijden, een van de routes van Bernd. Vanwege het mooie weer wilden we niet meer rijden dan zo’n 200 km. Henk zou de route even aanpassen maar helaas duurde dat aanpassen tot ver na middernacht.

Woensdag 19 augustus. Ondanks de korte nachtrust was Henk redelijk fit. Het was gelukt op sommige plaatsen de route in te korten zonder dat ie aan kwaliteit had ingeboet. Hoogtepunt was het bezoek aan en de lunch bij Festung Ehrenbreitstein, prachtig gelegen op een mooi punt boven de Rijn op de plek waar de Moezel in de Rijn stroomt. Op tijd waren we terug bij het hotel om het stof weg te spoelen en deze avond hadden we een prima maaltijd. Een mooie dag dus. Alleen de discussie, hoe laat we op donderdag richting huis zouden vertrekken, zijn we niet uit gekomen.
Donderdag 20 augustus. Dus vertrokken we gewoon om 9.00 uur richting huis. Ook voor deze dag hadden Henk/Martien een mooie route uitgezet over binnenwegen. Tot onze koffiestop in een merkwaardige kroeg met een merkwaardige bediening in Gmund in Luxemburg (voortaan vol gas voorbij rijden) was het nog leuk om binnendoor te rijden maar, het was allengs heter geworden en na onze lunch bij een Schnellimbiss in noord Luxemburg hebben we gauw de snelweg opgezocht en zijn met een behoorlijk tempo, met bijbehorende rijwindkoeling, naar het terras van de Scheuter in Leende gereden vanwaar we, na nog wat gedronken hebben, huiswaarts gekeerd zijn.

We kunnen terugzien op een zeer geslaagd uitstapje, gezellig onder elkaar, mooie ritten, (soms te) mooi weer en met zijn allen weer veilig thuis. 
Ook volgend jaar zal een meerdaagse rit weer deel uitmaken van het programma. 
Nb: Henk Vissers verzamelt de foto’s en zal proberen een kleine fotoreportage te maken. De foto’s komen op onze banaan en zullen eveneens worden vertoond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.
